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Colofon 
 

Borgwaardigheden is het officiële clubblad van de Borgward Club Nederland. 

 

De doelstelling van de Borgward Club Nederland is het in goede staat houden van auto’s van het voormalige 
Borgwardconcern (Borgward, Lloyd, Hansa en Goliath), het bevorderen van informatie uitwisseling, waaronder het 

regelen van ontmoetingen, evenementen en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de 

verenigingsleden. 

De redactie van de Borgward Club Nederland (BCN) heeft de inhoud van het clubblad Borgwaardigheden met grote 

zorg samengesteld. Desondanks kunnen er onbedoeld fouten voorkomen. De informatie is ook van derden afkomstig 

die zelf verantwoordelijk zijn voor de juistheid en de volledigheid van deze informatie. De BCN draagt voor de inhoud 

van ingezonden artikelen en advertenties  geen  verantwoordelijkheid en sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit. 

 

 

Correspondentie adres: Graaf Willemlaan 58, 2114 DD Vogelenzang 

 

Email: info@borgwardclub.nl 

Website: www.borgwardclub.nl 

 

IBAN bankrekening: 

NL27 RABO 0393 1913 97 (BIC: RABONL.2U) 

 

KvK nummer: 02086449 

 

 

 

Bestuur 
Voorzitter/redactie:  Pim van de Werd 06 53417502  wtjvdwerd@planet.nl 

Penningmeester:  Simon Talsma 06 49307649  s.talsma88@upcmail.nl 

Secretaris/redactie:  Frans Smelt  06 12080104  fsmelt@quicknet.nl  

Website/redactie:  Paul ter Steege 06 46071082  te40395@concepts.nl 

Bestuurslid:   Frank Kuster  06 15074497  femkuster@gmail.com 

Bestuurslid:   Marius Varekamp 06 51282525  vaercamp@caiway.net 

Ere voorzitter  Bert Haan  06 40306972  berthaan@versatel.nl 
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Voorwoord van de voorzitter 
 

Beste Borgward Club genoten, 

 

De Nieuwjaarsbijeenkomst op 15-1-2023 bij "clubadres" Gasterij Zondag in 

Garderen werd druk bezocht door zo'n 45 man/vrouw (zie foto's verderop in dit 

nummer). Het is altijd een moment waarop we het afgelopen jaar in een gezellige 

sfeer met elkaar kunnen doornemen.  Zo mocht ik dit voor het eerst  als voorzitter 

doen. 2022 was niet in alle opzichten een vrolijk jaar. Covid dreunde nog even door, 

hoewel de lockdown werd opgeheven. De oorlog in de Oekraïne begon en lijkt voorlopig nog niet over. En helaas 

ging Borgward AG in China failliet.. .. Te hoog gegrepen, te duur en minder vooruitstrevend dan aanvankelijk 

aangegeven.  Maar er waren ook positieve zaken. De voorjaarsrit was aan de natte kant maar wel mooi en zo zie je 

de Veluwe ook niet gauw. De rit , door Frans Smelt uitgezet, was zo fraai dat het Giulietta Register deze later in het 

jaar ook nog 'geleend' heeft! 

En ook de door Floris Tessensohn geregelde najaarsrit over de Utrechtse heuvelrug, incluis  twee maal pont (over de 

Neder Rijn en Lek) werd zeer gewaardeerd. Zo konden we met enige photoshopping de in Beusichem gemaakte foto 

van de deelnemers ook gebruiken voor onze Kerstkaart. 

Ook in 2023  willen we  ook weer twee ritten etc. kunnen maken. Rien Bakx  is bezig met een tweedaags Borgward 

meeting "Brabantse wal" met ritten op zaterdag 3 en zondag 4 juni  op de grens van Brabant en Zeeland. Uiteraard 

met lunches, diner en (korte) Algemene Ledenvergadering. U ontvangt hierover nog een aparte mail, maar nu kan u 

er met de agenda al rekening mee houden. 

Collin ter Steege heeft onze BCN website geheel herzien. Deze is nu geheel up to date, verse foto's en teksten en is 

makkelijker te onderhouden. Heeft U zaken die u graag op de website terug zou willen zien, laat het ons weten. Van 

de FEHAC kregen we het verzoek om te helpen met een RDW-FEHAC project om een erfgoed klassieke auto register 

op te zetten en daarbij tot meer eenduidige benamingen te komen. Dat de Borgward Isabella nu nog onder  een stuk 

of tien benamingen geregistreerd staat zal niet helpen om deze in een deugdelijk RDW erfgoed bestand onder te 

brengen met een "erfgoedvinkje". Daarvoor moet er bij de RDW wel een nieuwe eensluidende modelbenaming en 

uitvoering toegevoegd worden. Diverse clubleden hebben mij van informatie voorzien zodat we een compleet 

Borgward-Lloyd-Goliath  aanvullend bestand konden aanleveren.  

Een ander project dat de FEHAC met de KNAC en BOVAG samen op de Interclassics beurs 13 januari introduceerde 

is  de Vrijwillige Klassieker Inspectie, bedoeld voor auto's ouder dan 50 jaar, waarvoor de APK niet meer geldt. De 

keuring heeft geen wettelijke status, maar geeft de eigenaar wel de zekerheid dat zijn auto veilig aan het verkeer kan 

deelnemen. Nadere informatie volgt hier nog wel over. 

Helaas heeft zich nog niemand gemeld om in juni de post van Penningmeester van Simon, die het zo bekwaam 

beheert over te nemen. Zijn er nu geen dames die dit op zich willen nemen en het Bestuur van een vleugje 

feministische of inclusieve inbreng willen voorzien ????? Veel werk is het niet, op een 10-15 leden na zijn alle 

incasso's automatische en met het beperkte aantal evenementen zijn de uitgaven ook niet ingewikkeld. En Simon 

biedt inwerkondersteuning! En nu we het er toch over hebben: zouden de handvol leden die nog steeds geen 

automatische betaling van de contributie  (die ook dit jaar op € 35  gehandhaafd blijft) svp ook naar een automaat 
over willen stappen... Andere clubs rekenen extra kosten voor aparte betaling, maar daar gaan wel liever niet toe 

over.  Al met al genoeg om in 2023 naar uit te kijken en samen veel plezier in de Borgwards te hebben. 

 

Van de penningmeester: herinnering contributie betaling. 
De leden die de contributie niet automatisch betalen, zou u dit zo spoedig mogelijk willen overmaken. Graag op 

rekening NL27 RABO 0393 1913 97 t.n.v. Borgward Club Nederland, o.v.v. contributie 2023. Het contributiebedrag 

is 45 euro. 

Bij voorbaat dank. 

 

3 en 4 Juni 2023: meerdaagse meeting, Borgward Club Nederland, Brabantse 

Wal. Nader bericht volgt nog. 
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Borgward weer present in Leek           Info en foto’s: Simon Talsma 

 

    
 

Na een paar Coronajaren kon het gelukkig weer: de Oldtimerbeurs in Leek in oktober 2022, van vrijdag namiddag tot 

zondag 18.00 uur. En opnieuw was onze club vertegenwoordigd. Nu met drie Borgwards, de Isabella’s van Simon 
Talsma en Durk Spoelstra, en de coupé van Henk Burggraaff. Helaas was Bert Haan er dit keer niet bij, wat jammer 

was, want zijn P100 en zijn Combi trekken ook altijd veel aandacht. Toch was er weer veel aanloop van Nederlandse 

en Duitse bezoekers bij de stand van de club, met de nodige leuke reacties en herinneringen van het publiek Mijn 
vader/onze buurman/onze huisarts had een Borgward, en wat waren het goede auto’s . De beurs in Leek biedt altijd een mooie verscheidenheid aan klassiek auto’s. Dit keer stonden er diverse oogstrelende Mercedessen en vooroorlogse Peugeots. De foto’s geven een goede indruk. In de woorden van Simon: het zou mooi zijn als de traditie dat onze club op de beurs in Leek staat, blijft voortbestaan. 
Wie van de leden kunnen we uitdagen om ons gezelschap te houden.  
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Borgward Isabelle of Borgward Isabella?  Tekst: Frans Smelt 

 

Begin november vorig jaar stond onze voorzitter Pim van de Werd tijdens de klassieker beurs in het Autotron in 

Rosmalen namens de NCAD achter enkele tafels met boeken en info over klassieke auto’s. Het Nederlands Centrum 

voor Autohistorische Documentatie verzamelt, beheert en ontsluit een uniek archief op auto- en verkeershistorisch gebied en bevat ruim 5 .  persfoto’s, .  brochures, 20.000 tijdschriften en duizenden boeken over 

autotechnologie en auto-industrie. Pim had uiteraard tijd genoeg om te praten met andere standhouders op de beurs 

en een van hen vertelde hem dat hij beschikte over een Zwitserse verkoopflyer uit 1954 van de toen gloednieuwe 

Isabella. Maar daar was wat betreft de naam van de auto iets vreemds mee. Pim kreeg scans van de bewuste flyer en 

mailde die naar mij. Leuk voor het clubblad. De Zwitserse importeur Arthur Paul Glättly was een grote meneer in de 

Borgward/Hansa wereld die nauw in contact stond met Carl Borgward. Mogelijk was hij de eerste importeur die in 

1954 geïnformeerd werd over de kersverse Borgward 1500 die niet lang na de introductie omgedoopt werd tot 

Isabella. Zo vers was het nieuws kennelijk dat er onbedoeld op de flyer een spelfout in de naam stond: Isabelle i.p.v. 

Isabella. Overigens was dit nog een eenvoudige flyer in twee kleuren. Iedereen kent uit de Borgwardboeken vast wel 

de prachtige veelkleurige advertenties die Glättli liet maken om zijn Borgwards aan de man te brengen. 

 

         
 

Voor mij was het zien van de scan 

van de flyer aanleiding om eens te 

zoeken op het internet naar info 

over Glättly. Dat leverde niet veel 

op. Vreemd eigenlijk, omdat Glättly 

in de Borgwardliteratuur toch 

regelmatig vermeld wordt. Via 

Google vond ik een vermelding van 

een artikel uit 1957 in de 

Automobiel Revue waarin Glättly 

trots vertelde over de nieuwbouw 

van zijn hoofdkantoor in Dietlikon, 

even buiten Zürich. Men had een modern en volledig up to date geoutilleerd gebouw neergezet. Vol vertrouwen keek 

men naar een mooie toekomst als importeur, dealer en onderhoudsbedrijf voor Borgwards! Tekenend voor de goede 

en langjarige verstandhouding tussen Glättly en Carl Borgward was dat laatstgenoemde eregast was bij de opening. 

De heren konden in 1957 nog niet bevroeden hoe anders de wereld er vier jaar later uit zou zien. 

6



 
1957: De gemoderniseerde hoofdvestiging van Borgwardimporteur Glättly langs de weg van Zürich naar Winterthur 

 

Via de website van de Zwitserse Borgwardclub vond ik nog wel twee interessante artikelen, die beide ooit door Glättly 

geschreven waren. Uitvoerige artikelen en daarom ook niet geschikt om hier integraal in vertaling geplaatst te 

worden. In het ene artikel uit 1953 vertelt Glättly uitvoerig zijn levensverhaal als autodealer tot dan en in het andere 

stuk, uit augustus 1961, ontvouwt hij zijn plannen om met behulp van alle importeurs, dealers en wie maar interesse 

had het merk Borgward te redden van de ondergang. We vatten het hier kort samen. Al vroeg in de jaren twintig van de vorige eeuw was Glättly in Hedingen begonnen met een garagebedrijf voor auto’s, tractoren, motorfietsen en fietsen. Eind jaren twintig opende hij een showroom voor auto’s bij zijn bedrijf. Enkele 

jaren later waagde hij  de sprong naar Zürich waar hij een groot garagebedrijf overnam en dit aanpaste aan de 

modernste eisen. In 1934 kreeg hij tijdens de autotentoonstelling in Berlijn contact met de firma Borgward & 

Tecklenburg die hem vroeg importeur voor Zwitserland te 

worden. Hij haalde persoonlijk de eerste twee Hansa ’s op 
in Bremen en was onder de indruk van de prestaties van de 

auto. Die moest wel een succes worden. En inderdaad, in 1935 

verkocht hij 100 exemplaren in Zwitserland. Succes verzekerd. 

Alleen, in 1939 brak de Tweede Wereldoorlog uit en ging 

Zwitserland als neutraal land op slot. Glättly liet zich er echter 

niet onder krijgen en richtte zich tijdens de oorlogsjaren onder 

andere op de houtgeneratoren voor auto’s. Zo bleef hij zijn 
klanten aan zich binden. 

             Een Hansa 1100 met houtgenerator 

De Borgwardfabrieken waren door bombardementen voor 80% verwoest, dus pas in 1947 kon Glättly weer zijn oude  

verbintenis met Borgward oppakken. In Bremen werden allereerst in de provisorisch herstelde hallen, vaak nog 

zonder vensters, bestel- en vrachtwagens geproduceerd. Glättly sloot op de beurs in Hannover als eerste buitenlander 

een overeenkomst voor de levering van 130 bedrijfswagens, een extra stimulans voor het opstarten van de productie 

in Bremen. In 1948 keerde Carl Borgward uit de internering terug in zijn bedrijf en binnen enkele jaren bloeide zijn 

bedrijf weer, mede dankzij de nieuwe Hansa 1500 en 1800. Glättly kon daardoor zijn importeurschap weer volledig 

uitoefenen en hij werd door zijn sterke positie voorzitter van de vereniging van Borgwardimporteurs en -dealers 

(buiten West-Duitsland). Het is in die hoedanigheid dat hij in augustus 1961 alle importeurs en dealers, en via hen 

ook de klanten, benaderde met een plan voor een reddingsoperatie en een doorstart van het merk Borgward. Zijn 

brief is lang en zeer ingewikkeld. Wie de integrale tekst zou willen hebben, kan mij daarvoor benaderen. Ik beperk 

mij hier tot de kern: ieder die daartoe bereid was kon inschrijven op de uitgifte van aandelen van ZwFr. 100,- per 

aandeel, in elke gewenste hoeveelheid. Bij voldoende kapitaal zou Borgward gered kunnen worden. Het heeft niet zo 

mogen zijn, zoals we weten. Het Borgwardboek werd gesloten en binnen twee jaar richtte Artur Glättly zich op de import van Japanse auto’s. Hij overleed in 9 5 en zijn bedrijf werd in de jaren 80 geliquideerd. 
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Uit het restauratie fotoalbum van Erik Born 
 

Foto’s: Erik Born 

Tekst en samenstelling: Frans Smelt 

 

In het najaarsnummer 2022 van Borgwaardigheden 

heb ik een bijdrage geplaatst over clublid Erik Born en 

zijn bedrijf. Maar de kapstok was hierbij natuurlijk de 

recent afgeronde restauratie van zijn Isabella coupé. 

Een restauratie die hij grotendeels zelf gedaan heeft en 

waarvoor hij, dat mag je wel zeggen, de tijd genomen 

heeft. In vervolg op het artikel in nummer 68 van 

Borgwaardigheden volgt hier een fotocollage van de 

restauratie. De foto’s doen recht aan het project, maar  
uiteraard ook dan nog kun je hiermee slechts een fractie vangen van de megaklus en van de megaprestatie van Erik. 

In 1986, als 19 jarige, kocht hij het project (een mooi woord voor wrak, zie de foto hierboven) en startte hij de 

restauratie. Niet lang daarna besloot hij er voorlopig niet mee door te gaan. U weet wel: opleiding afgerond, aan het 

werk gegaan, gezin gesticht, eigen bedrijf opbouwen, toenemend aantal opdrachten krijgen. Te veel om er ook nog zo’n project bij te hebben. Maar enige jaren terug ging het weer kriebelen. Er kwam tijd vrij voor een doorstart van 

het project en ziedaar, in 2022 kon Erik zijn Coupé naar twee clubtreffens meenemen. Hij oogstte daar terecht veel 

bewondering voor de auto, die overigens nog wel in een grijze grondlak staat. Eerst moet de techniek helemaal in 
orde zijn en dan pas komt het definitieve spuitwerk.  In welke kleur? Dat blijft nog een verrassing. 

In nr. 49/2022 van Autoweek stond een leuk artikel over Erik’s Borgward op de rollenbank (op YouTube staat ook 

nog een filmpje van deze vermogenstest). Erik had al het vermoeden dat de motor wat vermogensverlies had en dat 

kwam er dus ook uit: er ontbreken aardig wat pk’s. En dat is hem zijn eer te na. Dus ligt deze winter het blok eruit en 

wordt er gewerkt aan wat olielekkage en kan het vermogen ook weer wat opgekrikt worden, ook al kan de auto 

volgens Erik heel aardig meekomen op de Nederlandse snelwegen. We gaan het meemaken komend jaar, of de 

Borgward in topvorm is. Intussen, bij deze dus een selectie van foto’s van de restauratie. 
 

           
  1989: gestrand project  2016: begin van de restauratie  2018: vervolg van de restauratie 
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2019: het strak maken van de carrosserie. Een constructie waarin je de auto makkelijk kunt kantelen is onmisbaar 

 

       
        Een compleet vernieuwde bodemplaat    En via Anjo Bosman een gaaf voorscherm 

 

              
In de loop van 2021 begint de Isabella coupé er al aantrekkelijk uit te zien. Nog even volhouden! 

 

       
April 2022: de vlag kan uit. De coupé is glansrijk door de RDW keuring gekomen 
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De nieuwjaarsbijeenkomst in Garderen          Tekst en foto’s, Frans Smelt 

 

Het lijkt wel of het de laatste jaren altijd regent in Garderen als de Borgwardclub Nederland op bezoek is. Half januari 

2023 viel er een record hoeveelheid regen in Nederland, waaronder op zondag 15 januari. Maar toch hadden flink wat 

leden, al dan niet met hun partners, de boze weergoden getrotseerd en was men, ook nu weer uit alle windstreken,  

naar de nieuwjaarsbijeenkomst van onze club in Garderen gekomen. Er waren zelfs twee Borgwards: de TS de Luxe 

van Frank Kuster en de bekende gele Isabella Combi van Harm en Gert Bil. 

Het bestuur was al om 12.00 uur aanwezig voor een overleg, met name over de plannen voor de Meerdaagse in juni 

a.s. Organisator Rien Bakx sloot zich aan bij het overleg. Intussen druppelden de bezoekers binnen voor de ontvangst 

met koffie en gebak en werd het al snel weer als vanouds geanimeerd. Triest was het bericht over de zware 

hersenbloeding die Fred Vermeulen getroffen heeft. Onze gedachten zijn uiteraard bij hem en we hopen allemaal op 

het beste voor hem. 

Rond half drie nam onze voorzitter Pim van de Werd het woord. Hij had 

mededelingen over o.a. het streven van de RDW om te komen tot een zoveel 

mogelijk eenduidige benaming van klassieke auto’s bij de 

kentekenregistratie, over het plan van de KNAC, de Fehac en Bovag om te 

komen tot een vrijwillig inspectie van klassiekers en over het lastige punt van 

het vinden van een nieuwe penningmeester voor onze club. Simon Talsma is 

er in juni a.s. echt aan toe te stoppen met zijn bestuursfunctie. Mooi was het 

dat Collin ter Steege, zoon van Paul, heel ver is gekomen met de nieuwe 

vormgeving en inhoud van de website van de club. Zijn korte presentatie 

m.b.v. de beamer gaf een duidelijk inzicht in de stand van zaken. Hij houdt 

zich aanbevolen voor opmerkingen en tips van de leden en krijgt intussen 

een keurige vergoeding voor zijn werk, te besteden aan benodigde hardware. 

Floris Tessensohn en Frans Smelt werden nogmaals bedankt voor de 

organisatie van de laatste twee eendaagse treffens en kregen ieder een fles 

wijn. Vervolgens sloot Pim af met een toast op het nieuwe jaar, waarna het 

informele samenzijn weer voortgezet werd met een drankje en een bitterbal. 
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Een Lloyd voor de kleintjes  
 

Copyright: Peter Kurze 

Vertaald door Frans Smelt 

 

Wat geeft een vader in de jaren 50 met 

Kerstmis cadeau aan zijn zoon? 

Misschien een speelgoedauto van blik met 

een opwindmotortje? 

 

Waarmee verraste de auto industrieel Carl F.W. Borgward met Kerstmis 1953 zijn zonen Peter en Claus? Precies, met 

allebei een echte kleine auto. Carl Borgward liet tijdens het uitdelen van de Kerstcadeaus niets merken, ook niet toen 

de twee jongens nogal teleurgesteld dachten dat het klaar was met de cadeaus. Het gezin ging immers aan het avondeten. Ik moet even een paar flessen wijn uit de garage halen. Helpen jullie even met dragen , zei vader Carl. 
Eenmaal in de garage van de villa van Borgward vielen de monden van Peter en Claus wijd open van verbazing. Daar 

stonden twee Lloyds met sportauto carrosserieën! 

De 2-cylinder 2-takt motoren van de Lloyds waren begrensd op 250 cc en 8 pk, waarmee een maximum snelheid van 

60 km per uur behaald kon worden. De speciale coupé carrosserieën waren door de carrosseriebouwer Johannes 

Rudy uit aluminium geklopt in zijn werkplaats en daar gemonteerd op de aangeleverde Lloyd onderstellen. De twee 

scherp gelijnde Lloyds waren vervolgens naar de Goliath fabriek in Hastedt getransporteerd om afgebouwd te worden 

met o.a. het interieur. 

De 16-jarige Peter en zijn 15-jarige broer Claus hadden in de herfst van 1953 het rijbewijs klasse IV gehaald. Daarmee mocht men destijds motorfietsen en auto’s besturen met maximaal 250 cc vermogen of een topsnelheid van 20 km 

per uur. De minimumleeftijd voor het rijbewijs was 16 jaar, maar voor Claus was een uitzondering gemaakt. 

Natuurlijk testten de twee broers de topsnelheid. Peters auto haalde 64,5 km per uur en Claus 63 km per uur.  Dat 

konden ze, zonder een probleem te krijgen met de politie, doen op de lange hoofdstraat van hun woonplaats. In 1953 

had de wetgever diverse snelheidsbeperkingen voor motorvoertuigen afgeschaft, wat onder andere betekende dat je 

ook binnen de bebouwde kom flink gas kon geven. Geen punt! Pas in 1957 werd de maximum snelheid binnen de 

bebouwde kom begrensd op 50 km per uur. Maar ik neem aan dat de jongens toen al uitgespeeld waren met hun 

Kerstcadeaus en overgegaan waren naar het echte werk. 

Wat er van de  twee coupés geworden is uiteindelijk, heb ik niet terug kunnen vinden. Als een van onze clubleden 

meer weet, dan hoor ik het graag (Frans Smelt). 
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Bron:                                       

Editions Atlas, 2012                                 
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En, hoe is het nou met de P100   
 

Tekst: Frans Smelt 

Foto’s: Anjo Bosman, Ton Gevaert 

 

Ja, de vraag hoe het ermee staat, met de P100, wordt mij regelmatig 

gesteld. Goed, kan ik wel zeggen. Het project vordert niet snel, maar 

wel gestaag. Ik heb inmiddels wel leren begrijpen dat je geduld moet 

hebben.              November 2021: op transport naar Gendt 

Anjo Bosman heeft veel tijd en energie gestoken in het zoeken naar en (laten) restaureren van ontbrekende 

onderdelen, sierdelen en vloerbedekking, maar we zijn nu in de eindfase. Het vinden van nette rvs sierpanelen voor 

de dorpels bleek lastig, maar Erik Born helpt mij uit de brand door op basis van via Rob Steen geleende originele 

panelen nieuwe kopieën te maken. Het is overigens alweer ruim vier maanden geleden dat ik naar Gendt gereden ben 

om de voortgang te bekijken, maar Anjo maakt en stuurt ook foto’s. Vreugdevol was het korte filmpje dat hij mij 

stuurde van de mooi lopende 

gereviseerde motor. Kortom, ik verwacht 

in het komende voorjaar toch wel met de 

auto te kunnen rijden. Ik ben heel 

benieuwd hoe ik dat zal ervaren.  

      November 2022, 

      De afronding komt in zicht. 
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Borgward en zijn drukkerij     Tekst: Martin Bilthof 

Wie aan artikelen over ons lievelingsmerk Borgward denkt, meent vaak dat het over techniek zal gaan. Het kan ook 

anders: in het Duitse blad Autobild Klassik (nr. 3/2010) stond een artikel over Rolf Gerken, die sinds 1956 veel drukwerk 

verzorgde voor Borgward. Hoe begon het en hoe liep het af? 

Martin Bilthof vertaalde en bewerkte dit artikel. We plaatsen Martins bewerking hier nogmaals als overdruk. 
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Herboren Borgward failliet verklaard      Lars Krijgsman, Autoweek, december 2022 

 

          

 

 

Al in april vroeg de Chinees-Duitse reïncarnatie van Borgward faillissement aan, maar nu zijn de deuren van 

het bedrijf definitief gesloten. In Nederland hebben we nooit van de 'nieuwe' Borgward-waren mogen proeven. 

Het klassieke Borgward, dat je waarschijnlijk vooral kent van de Isabella, keerde onder Chinees-Duitse leiding in 

2008 terug. Althans, in dat jaar werd Borgward Group AG uit de grond gestampt, een bedrijf waarbij de kleinzoon 

van het oorspronkelijke Borgward én het Chinese Foton Motor betrokken was. Door de jaren heen stelde het 

herboren Borgward een viertal cross-overs en SUV's voor, maar wegens tegenvallende verkopen ging het de 

onderneming niet bepaald voor de wind. In april dit jaar vroeg Borgward faillissement aan en nu heeft het officieel 

zijn poorten gesloten. De eerste auto van het herboren Borgward was de BX7, een 4,71 meter lange SUV met een 

geblazen 2.0 viercilinder turbomotor. Later volgden de BX3, BX5 en BX6. Geen van deze cross-overs wist de harten 

van de consument te winnen. Niet in China, maar ook niet in landen als Duitsland en Ierland waar Borgward zijn 

modellen aan de man trachtte te brengen. Volgens het Chinese equivalent van de ACEA verkocht het merk in 2020 

nog maar zo'n 8.700 auto's en vorig jaar slechts 3.350. In 2019 had Borgward zijn beste verkoopjaar, toen verkocht 

het zo'n 45.000 auto's. 
 

 

Het betere jatwerk                   Bron: Autoweek Classics, nr. 11/2022 

In Autoweek Classics 11/2022 stond een uitvoerige test van vijf luxe coupés uit de jaren zestig. Een daarvan is de 

BMW 3200 CS, door Bertone ontworpen op basis van de BMW 501/503 Barockengel . Een laatste stuiptrekking van 

de weinig succesvolle jaren 50 BMW modellen. Gepresenteerd op de IAA in september 1961 trok de 3200 CS weinig 

belangstellenden, want alle aandacht ging uit naar de spectaculaire Neue Klasse . 

Maar er is iets bijzonders met die 3200 CS: de mistlamp/knipperlicht units vóór en de achterlichten. Jawel, ze zijn 

afkomstig van de Borgward P100. BMW s hoofdinkoper Karl Monz was eerder werkzaam bij Borgward en hij wist 

kennelijk nog wel ergens een partijtje sierverlichting liggen. Beter goed gejat, dan zelf bedacht, vond hij. 
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Hansa 1500/1800 in een grijs verleden  
Fotokeuze: Frans Smelt 

 

 
    Garage Egbers, Nijmegen: Hansa, Goliath, Borgward en Fiat            Aflevering aan de dealers (copyright AGK images) 

 

       
               Stockholm, eind jaren 50. De Hansa 1500 oogt wat vermoeid                               De baas, trots op zijn schepping 

 

 
  Berlijn, Kurfürstendam. De uitbundige neonreclame doet de natte auto’s en het natte wegdek nog extra glinsteren. 
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KNAC: al 125 jaar plezier in 
autorijden
Instappen, starten en gaan… autorijden is het mooiste wat er is en de KNAC gaat graag met u mee, wat u ook rijdt.
 
Wij komen al 125 jaar op voor de belangen van automobilisten, bieden de beste pechhulp én hebben uitstekende 
autoverzekeringen voor moderne auto’s, youngtimers en klassiekers. Word daarom lid vanaf slechts 2 49,- per jaar 
en ontvang 8x per jaar het prachtige magazine ‘De Auto’ voor al die momenten dat u even niet rijdt, maar wel wilt 
genieten van mooie auto’s.
 
Ga naar www.knac.nl en lees welk lidmaatschap het best bij u past.

www.knac.nl

070 - 383 16 12

ledenservice@knac.nl

www.editoo.nl


