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inmiddels herfst. Het was geen slechte ǮIndian Summer’, het mooie 

In verband daarmee was de rit redelijk kort gehouden en kon iedereen ǮsCora en Dick Hakvoort veel dank verschuldigd voor de geweldige ontvangst en lunch. De ǮAmerikaanse Diner’ sfeer 

We hopen dan ook dat er zich een of meer leden gemeld hebben om de voorjaarsmeeting te organiseren……DUS

Colofon 
Borgwaardigheden is het officiële clubblad van de Borgward Club Nederland. 
De doelstelling van de Borgward Club Nederland is het in goede staat houden van auto’s van het voormalige 
Borgwardconcern (Borgward, Lloyd, Hansa en Goliath), het bevorderen van informatie uitwisseling, het regelen van 

ontmoetingen en evenementen en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de verenigingsleden. 

De redactie van de Borgward Club Nederland (BCN) heeft de inhoud van het clubblad Borgwaardigheden met grote 

zorg samengesteld. Desondanks kunnen er onbedoeld fouten voorkomen. De informatie is ook van derden afkomstig 

die zelf verantwoordelijk zijn voor de juistheid en de volledigheid van deze informatie. De BCN draagt voor de inhoud 

van ingezonden artikelen en advertenties  geen  verantwoordelijkheid en sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit. 
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Email: info@borgwardclub.nl 

Website: www.borgwardclub.nl 

Facebook: Borgwardclub Nederland 
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Voorwoord van de Voorzitter 
 

Beste leden van de Borgwardclub Nederland, 
 
Het is inmiddels herfst. Het was geen slechte ǮIndian Summer’, het mooie 
weer hield redelijk lang aan. Maar nu kleurt de natuur toch echt rood-

bruin en vallen de bladeren. 

Helaas doet zich dat ook in Borgward clubkringen voor. We denken 

daarbij aan ons lid, Geert Vossebeld, die op 96 jarige leeftijd onlangs 

overleed. Geert was vanaf het begin van de Borgward Club Nederland in 

2004 lid en ook het oudste lid. We zullen hem missen en leven mee met 

zijn familie. Bij onze buurclub de Borgward IG overleed vrij plotseling de 

voorzitter Werner Rosendahl, een aimabel mens altijd tot overleg en 

advies bereid. 

Maar gelukkig maakte de Borgward Club Nederland ook prettige zaken mee.  

De door Frans Smelt perfect georganiseerde najaarsrit op 27 september van Vogelenzang naar Westzaan (waarover 

hier verderop nader verslag) werd door 24 personen bijgewoond. Wat niet gek was, aangezien de meeste leden toch 

redelijk ver van de kust wonen. Maar het kopje koffie met gebak in het dorpshuis van Vogelenzang ging er misschien 

daarom ook wel heel goed in. In verband daarmee was de rit redelijk kort gehouden en kon iedereen Ǯs middags weer op tijd richting huis. We zijn Cora en Dick Hakvoort veel dank verschuldigd voor de geweldige ontvangst en lunch. De ǮAmerikaanse Diner’ sfeer 
van het huis was voor de meesten van ons een leuke verassing, alsof we een museum betraden. Maar ook het fraaie 

uitzicht op Zaandam in de verte en het wagenpark van Dick en Cora brachten ons terug in de jaren vijftig, het Borgward 

tijdperk. 

Ik hoop dat meer Borgwardclubleden aan klassieke auto evenementen mee hebben kunnen doen en zo ons merk in 

leven houden.  De ritten stoppen, maar de beurzen beginnen weer. Laat uw Borgward daar toch vooral zien! 

Dan kunnen we daar op de Nieuwjaarsbijeenkomst 18 januari 2026 vanaf 13:30 als vanouds bij Gasterij Zondag 

in Garderen gezellig over napraten.  We hopen dan ook dat er zich een of meer leden gemeld hebben om de voorjaarsmeeting te organiseren……DUS WIE 

ORGANISEERT EEN VOORJAARSRIT IN ZIJN OF HAAR OMGEVING? We horen graag. 

Prettige Winter en tot 18 januari a.s.! 

 

De altijd vriendelijke Geert Vossebeld staat 

hier naast de coupé die hij enige jaren geleden 

over genomen had van Ferry Hulscher. 

Geert mag gerust een van de iconen van onze 

club genoemd worden. Hij zal gemist worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Bij de Borgward IG in Essen zal de voorzitter Werner 

                 Rosendahl zeker ook gemist worden. 
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Toch nog een Borgward in Sassenheim 

Tekst en foto’s: Frans Smelt 
 Het klassiekerfestival in Sassenheim, in de Bollenstreek, behoort inmiddels tot de gerenommeerde festivals op de jaarlijkse oldtimerkalender. Vorig jaar stonden Peter de Wit, Laurens Kruit en ikzelf er met de Borgwards, waarmee het merk prominent in beeld kwam. Afgelopen augustus moest echter de eer hoog gehouden worden door Peter, want Laurens en ik hadden onze Borgwards in reparatie. Uiteraard ben ik wel wezen kijken naar al het moois dat er natuurlijk weer stond. Peter had naast zijn Isabella zoals gebruikelijk zijn kraam, van waaruit hij weer van alles te koop aanbood. Hierbij een kleine foto impressie. 
 

      
 

      
 

      5



Een rode Borgward Isabella, van vader op zoon 

Tekst: Frans Smelt 

Foto’s: Laurens Kruit 

 Afgelopen jaar is Laurens Kruit lid van de Borgwardclub Nederland geworden, of liever gezegd, nam hij het lidmaatschap van zijn vader over. Free Kruit zal voor de oudere leden van onze club wel bekend zijn, want hij is vanaf het oprichtingsjaar ʹͲͲͶ tot in ʹͲʹͶ lid van de club geweest. Helaas moest hij om gezondheidsredenen afscheid nemen van zijn hobby en dus zijn van zijn Borgward. Maar, hoe mooi is het als de auto dan niet in de verkoop gaat, maar binnen de familie blijft, omdat zoon Laurens de rode Isabella onder zijn hoede neemt. Ik ontmoette Laurens vorig jaar zomer in Sassenheim bij het prachtige oldtimer festival aldaar. De Isabella’s van Laurens en Peter de Wit en de P1ͲͲ van mij stonden daar volop in de belangstelling. Sindsdien is Laurens bij diverse clubmeetings geweest. We maken in dit nummer van Borgwaardigheden graag ruimte vrij voor Free, Laurens en hun Isabella 
 

.        
 

      Ik laat Laurens aan het woord: “Mijn vader heeft ooit in Groningen, waar hij vandaan komt, gelest in een Borgward Isabella en heeft zo altijd een zwak voor deze auto gehad. Meer dan ʹ5 jaar geleden zag mijn broer een advertentie van een Isabelle die te koop stond en mijn vader heeft die auto toen voor ʹ5ͲͲ gulden gekocht. De auto stond al een hele tijd in opslag en was helemaal ingesmeerd met afgewerkte olie tegen de roest. Er zat hierdoor nauwelijks roest aan de auto. Alleen de water afvoer van het Webasto schuifdak had wat roest veroorzaakt in het schutbord. Het is een Isabella van 1958, eigenlijk een overgangs-model met de oude gril en trim, maar wel met het nieuwe type dasboard erin. 
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 Mijn vader heeft niet al eerder een Borgward gehad, ondanks zijn liefde voor het merk. De kans om deze opknapper te kopen maakte het mogelijk om twee liefhebberijen te verbinden met elkaar: de Borgward )sabella en het restaureren van een klassieker. Dat laatste vond hij eigenlijk altijd leuker dan het rijden met de auto. (ij heeft acht jaar gedaan over de restauratie. 
 

      
 De auto is helemaal kaal gemaakt, waarbij alle onderdelen ervan af zijn gehaald. Vervolgens hebben mijn vader en een bevriende spuiter de auto geschuurd, in de grondlak gezet en veel later pas gespoten. Op mijn advies heeft hij de banken en zijpanelen door een bekleder laten vernieuwen. Gelukkig heb ik nog wat foto’s van die begintijd bij de spuiter en van de tijd dat ik samen met mijn vader sleutelde aan de auto. (ij vond het belangrijk dat de auto er netjes uitzag, maar bouwde er ook dingen in die er niet in thuis horen, zoals een midden-console van een Nissan Sunny en een dikke beschermrand onder het dashboard en gordels. 
 (ij sleutelde vooral zelf aan de auto en deed dat soms op zijn eigen wijze ȋmijn vader was ooit carrosseriebouwer  en had bussen gebouwdȌ.” 
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Hoe zit het met de verchroomde achterlicht units? Jouw auto is geen TS? ǲDie zaten volgens mij al op de auto. Mijn vader keek niet echt of de onderdelen periode correct waren. Deze )sabella is geen TS maar de standaard ͸0 pk versie. )k zou hem graag wel wat meer pit geven. De )sabella is overigens van voor september ͳͻ5ͺ en is aan de buitenkant nog van het oude model. Daar hoort deze grote rhombus bij.ǳ 
 

      
 
Is dit voor jou je eerste klassieke auto en heb je al langer interesse voor klassieke auto's? ǲ)k heb altijd een connectie met auto's gehad. )n ͳͻͻ5 haalde ik mijn Fiat 500L ȋͳͻ͹2Ȍ uit )talie  en die heb ik nog steeds. Maar hij staat al ͳ0 jaar achter in de garage te wachten op een restauratie. Daarnaast had ik een Lancia Beta coupe  2.0 van ͳͻ͹ͻ en heb ik nu een Mazda Miata ȋMX5Ȍ uit ͳͻͻͳ.ǳ 
 )k heb naast Werktuigbouw Motorvoertuigentechniek gedaan, dus auto's waren niet vreemd voor mij. )k doe bijna alles zelf. )k heb echter in 2022 de )sabella naar Garage Vink in Warmond gebracht ȋoud Borgward DealerȌ om hem eens goed af te laten stellen. Dat had mijn vader al jaren niet gedaan. De remmen heb ik meteen ook laten reviseren, (ij remde namelijk alleen nog maar rechtsvoor. Overigens, bij mijn Mazda doe ik alles nog wel zelf.ǳ 
 
Wil je kort nog iets vertellen over je achtergrond, je werk e.d.?  ǲNa mijn mavo heb ik Werktuigbouw en Motorvoertuigtechniek gedaan en gewerkt bij BMW Nederland ȋDen (aagȌ, Nissan Motor Nederland ȋLisseȌ, Nissan Europe ȋAmsterdamȌ en Subaru Benelux ȋAalsmeerȌ. Daarna 20 Jaar bij Duivelaar pompen in Alphen a/d Rijn en sinds een paar jaar bij Ushio Europe ȋAmsterdamȌ, een Japans bedrijf dat speciale lampen maakt voor o.a. de semiconductor industrie en de Xenon lampen voor cinema projectoren.ǳ 
 Tot zover het verhaal van Laurens, zijn vader Free en de )sabella. Ontegenzeggelijk een mooie auto, die helaas momenteel even niet kan rijden. De achteras en wielophanging zijn toe aan een fikse reparatie. Volgend jaar zullen we de rode dame wel weer in actie zien, en wie weet komt Free nog eens mee als co-driver. )n ieder geval wensen wij hem het allerbeste toe. 
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Varia, ofwel zo maar wat plaatjes, met dank aan Peter Blokland voor de folder. 
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Op stap in Zuid-Kennemerland 

Tekst: Frans Smelt 

Foto’s: Pim van de Werd, Laurens Kruit, Rens te Brink, 
Erik Born e.a. 

 En zo was het op ʹ͹ september jl. de beurt aan Zuid-Kennemerland om de Borgwardclub gastvrij te onthalen op een dagje toeren en vertoeven. Nou ja, natuurlijk niet de hele club, maar iets meer als een vijfde deel daarvan. Geeft niet, het was er niet minder plezierig om. Uiteindelijk waren er zo’n 13 auto’s en ʹ5 personen naar het startpunt Vogelenzang gekomen. Het echtpaar Burggraaff had er gezellig een tweedaagse van gemaakt met een overnachting in een hotel in Noordwijkerhout. Hun woonplaats Franeker is zeker niet naast de deur, dus was het verstandig het zo te doen. Noord-Brabant en Gelderland waren ook vertegenwoordigd, terwijl Gerard van de Berg met zijn imposante Scania dieplader van 1963 via de Afsluitdijk zijn aandoenlijke Borgward B1ͲͲͲ vrachtautootje naar de startplek bracht. Komend vanuit Heerenveen! De overige deelnemers, uit Rotterdam, Amsterdam, de Bollenstreek en het Gooi, hadden wat minder kilometers gereden om in Vogelenzang, de woonplaats van organisator Frans Smelt, te komen. 
 

       
 In Vogelenzang was men vanaf 1Ͳ.ͲͲ uur welkom in de foyer van het plaatselijke Dorpshuis voor koffie met gebak en om bij te praten en de instructies voor de rit naar het eindpunt Westzaan te ontvangen. Frans Smelt vestigde tijdens de korte instructie de aandacht op enkele punten in de rit waar extra opgelet moest worden. 
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Het weer was gelukkig goed. Om ca. 11.15 uur was het tijd om met de rit te starten, met de P1ͲͲ van Frans als koploper. Via de mooie Vogelenzangseweg met uitzicht op de Amsterdamse Waterleidingduinen kwamen we in Aerdenhout, waar we linksaf gingen richting Zandvoort. Het bleek verstandig in Zandvoort even te stoppen om iedereen te laten aansluiten, waarna we langs de ingang van het Circuit van Zandvoort de noord boulevard bereikten en parallel aan het strand en de zee naar de Zeeweg toerden. De Zeeweg staat bekend als de oudste vierbaansweg van Europa en werd in 19ʹ1 in gebruik genomen. 
 

In Overveen gekomen, moesten we een wat verborgen zijweg in en even verderop hielden we dan ook halt om de groep weer bij elkaar te brengen. Vervolgens kwam de klim naar het Kopje van Bloemendaal waar we verzamelden op het parkeerterrein voor een fotoshoot. Frans wees de deelnemers daar nog op een bijzonderheid met een duister verleden. Vlak achter dit parkeerterrein staat op de hoogste duintop van Nederland een betonnen Duitse luchtafweerpost uit de ʹe Wereldoorlog. Na de oorlog is daar heel lang een pannenkoekenhuis geweest. 
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Na de herstart voerde de rit ons langs de Ruï ne van Brederode naar Driehuis en vervolgens langs het stadion van onze kersverse eredivisionist Telstar naar het Noordzeekanaal met zicht op Tata Steel aan de overkant. We volgden het Noordzeekanaal een aardig eind landinwaarts totdat we bij de pont van Buitenhuizen aangekomen ons als groep meldden om met die pont over te steken. Gelukkig konden alle 13 voertuigen gezamenlijk overgezet worden, waardoor we geen tijd verloren. 
 

      
 Weer aan wal aan de noordkant bleek het eindpunt van de rit niet ver meer te zijn. Het werd nog een mooi laatste stuk van de route naar Westzaan, via Nauerna en de Overtoom met een schilderachtig zicht op de sluis aldaar. Tot slot draaiden we in Westzaan Zuideinde op en arriveerden bij de woning van Cora en Dick Hakvoort.  De mooie bungalow met zicht op de skyline van Zaanstad in de verte wordt omgeven door aardig wat eigen vrije ruimte en daar konden we de auto’s makkelijk kwijt. We werden hartelijk ontvangen door het echtpaar Hakvoort en hun dochter en schoonzoon, terwijl kleinzoon Lewis zich gemakkelijk en opgewekt tussen het bezoek bewoog. 
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Er viel veel te genieten op deze plek. Natuurlijk van de diverse auto’s waar voornamelijk Dick zich mee bezighoudt, zoals twee Borgwards, een Alfa spider, een Mercedes, een Ford 1ʹM, een Audi TT cabrio. Het nostalgische tankstationnetje en de glazen showroom met daarin de witte Isabella coupe  trokken uiteraard bekijks. Heel bijzonder is voorts de vleugel van de woning die als een Amerikaanse diner uit de jaren 5Ͳ is ingericht. En we konden genieten van een uitstekende lunch met een grote varie teit aan belegde broodjes, met daarbij salades en diverse warme en koude dranken. Onze dank daarvoor gaat vooral ook uit naar de dochter en de schoonzoon van Cora en Dick. Klasse! 
 

      
 

         Op het terras achter de woning was het goed toeven in de zon, mede door het uitzicht op al het klassieke rollende erfgoed, waarover driftig van gedachten gewisseld werd. Maar zo rond half drie werd het wel tijd voor de deelnemers om afscheid te gaan nemen en huiswaarts te gaan, want dat was voor de meesten niet naast de deur. Voor mij als organisator was het een opluchting dat alles goed verlopen was, maar het is mede aan Cora en Dick te danken dat ook deze najaarsrit weer als geslaagd de boeken in kan gaan! 
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Een bijzondere brief uit 1963     Tekst: Frans Smelt Kort geleden kreeg ik via via uit het archief van oud-clublid Ferry Hulscher, een bijzondere brief die de importeur van Borgward in Nederland, Rosier, in augustus 1963 aan alle Borgwardrijders in Nederland stuurde. Dus ruimschoots twee jaar na het faillissement van Borgward. 
 Het papier is inmiddels fragiel en de inkt wat vervaagd, maar ik denk dat de tekst toch wel leesbaar is. Wat het voor mij extra bijzonder maakt is dat de brief naar Ferry zijn werk-adres gestuurd was, namelijk de plaat-werkerij van NV Smelt ȋin 1963 al geen Borgwarddealer meerȌ. Voor zover ik weet is Ferry kort daarop ver-trokken bij Smelt. Maar zijn hart bleef, zoals we weten, wel altijd bij het merk Borgward. Zijn coupe  was recent in bezit van Geert Vossebeld. 
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In dit verband is het, denk ik, wel aardig om nog maar eens wat foto’s te plaatsen die in de periode 195͹-19͸Ͳ gemaakt zijn in de werkplaatsen van NV Smelt waar Ferry toen dus werkte. Borgwards en Simca’s, maar ook Chryslers en Plymouths kregen daar hun onderhoud en herstel van plaatschade. 
 

 
 Op de foto hierboven is links de ingang naar de plaatwerkerij te zien, met ervoor twee Isabella’s en binnen een Chrysler Windsor. Hier was de werkplek van Ferry Hulscher. 
 

 
 Persoonlijk vind ik bovenstaande foto schitterend. De chef werkplaats, Van Aggele, loopt controlerend door de hal. Overigens, de Jeep, die op meerdere foto’s voorkomt, was in 19Ͷ5 in Amsterdam door de Canadezen achter gelaten. 
 

      
 
Copyright bovenstaande foto’s: Studio Cas Oorthuys 
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Voor elk wat wils in Leek
Foto’s: Simon Talsma             Tekst: Frans SmeltZoals alweer heel wat jaren gebruikelijk is was er ook afgelopen oktober in Leek, niet ver van Groningen, gedurende drie dagen een klassiekerbeurs. Ook deze keer waren Simon Talsma en Henk Burggraaff er met respectievelijk een Isabella Limo en een Isabella coupe . Simon stuurde een ruime fotoselectie naar de redactie van Borgwaardigheden en daar maken we graag gebruik van voor een gevarieerde fotoselectie. Inderdaad gevarieerd, want naast het aanbod uit allerlei decennia van na de Tweede Wereldoorlog stonden er ook de nodige zeer fraaie vooroorlogse voertuigen. Ze verdienen zeker ook een plaatsje in ons blad, ook al waren het geen Hansa’s.

    
De Isabella coupé van Henk Burggraaff naast een mooie Vauxhall Velox. Dit keer niet een BMW Isetta.

Simon en Henk hielden gebroederlijk naast elkaar het vaandel hoog voor de Borgwardclub Nederland.

Het merk van deze mooie groene roadster ken ik helaas niet. De Ford Anglia en de Fiat 500 zal iedereen herkennen.

    
Heerlijk, zo’n Volvo Kattenrug met een jaren 50 caravan erachter.   Auburn: een Amerikaanse topklassieker.

    
Is dat nou een ǲBuckelǳ Taunus naast die potente Ford Cortina?          Henk, Simon, tot volgend jaar weer in Leek!

Voor elk wat wils in Leek 

Foto’s: Simon Talsma             Tekst: Frans Smelt 

 Zoals alweer heel wat jaren gebruikelijk is was er ook afgelopen oktober in Leek, niet ver van Groningen, gedurende drie dagen een klassiekerbeurs. Ook deze keer waren Simon Talsma en Henk Burggraaff er met respectievelijk een Isabella Limo en een Isabella coupe . Simon stuurde een ruime fotoselectie naar de redactie van Borgwaardigheden en daar maken we graag gebruik van voor een gevarieerde fotoselectie. Inderdaad gevarieerd, want naast het aanbod uit allerlei decennia van na de Tweede Wereldoorlog stonden er ook de nodige zeer fraaie vooroorlogse voertuigen. Ze verdienen zeker ook een plaatsje in ons blad, ook al waren het geen Hansa’s. 
 

     
De Isabella coupé van Henk Burggraaff naast een mooie Vauxhall Velox.  Dit keer niet een BMW Isetta. 
 

 
Simon en Henk hielden gebroederlijk naast elkaar het vaandel hoog voor de Borgwardclub Nederland. 
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Het merk van deze mooie groene roadster ken ik helaas niet. De Ford Anglia en de Fiat 500 zal iedereen herkennen. 
 

     

Heerlijk, zo’n Volvo Kattenrug met een jaren 50 caravan erachter.    Auburn: een Amerikaanse topklassieker. 
 

     

Is dat nou een ǲBuckelǳ Taunus naast die potente Ford Cortina?           Henk, Simon, tot volgend jaar weer in Leek! 
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ǲKaufberatung Borgward Isabellaǳ    Bewerking: Frans Smelt Regelmatig plaatsen we in Borgwaardigheden artikelen over Borgward uit binnen- en buitenlandse klassieke auto-bladen. Recent nog plaatsten we twee vertaalde, bewerkte en ingekorte artikelen uit Classic&Sportscar. Dat gebeurt doorgaans met toestemming van de redactie en de uitgever. We vragen die toestemming met name als het om een zeer recente publicatie gaat. Deze keer echter betreft het een Duits artikel dat al in augustus 2024 verschenen is. Uiteraard vermelden wij de bron: Oldtimer Markt, 8/2024. )k heb het in zoverre bewerkt dat alleen de eerste twee pagina’s integraal worden afgebeeld en van de pagina’s erna alleen de samenvattende kaders. De tekst loopt dus niet door. (opelijk is e.e.a. goed leesbaar. 
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Bron: Oldtimer Markt 8/2024 

 Mocht je interesse hebben in het complete artikel van 6 pagina’s, stuur dan een email naar  
info@borgwardclub.nl en dan mail ik de scans van het gehele artikel naar je. 
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Een klein ǲPontonǳ treffen 

Foto’s: Tom Hellemans 

Tekst: Frans Smelt 
 Afgelopen augustus bezocht Tom Hellemans, een van onze Belgische leden, een bescheiden, maar zo te zien toch heel leuk treffen in Duitsland. Het betrof met name Hansa’s 15ͲͲ en 18ͲͲ die samenkwamen bij een klassiek ARAL tanksation, aan het eind van een doodlopende straat. Er zullen vast wel leden binnen onze club zijn die weten waar dit is. Een nostalgische plek waar je Borgward, Lloyd of Hansa goed tot zijn recht komt. En zo’n mooi rijtje goed geconserveerde Hansa’s is dan ook een lust voor het oog. Dank voor de foto’s, Tom, en misschien kunnen we voor een volgend nummer van Borgwaardigheden nog weer een bijdrage van je ontvangen met wetenswaardigheden en foto’s van jouw Hansa 15ͲͲ in restauratie. 
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Borgwardkalender 2026 van Peter Kurze Meesterwerken rolden in de jaren 50 van de lopende band van de Borgward-fabriek in Bremen. De auteur Peter Kurze herdenkt deze auto's in een kalender voor het jaar 202͸. Liefhebbers van Borgward en in het algemeen van klassieke auto's kunnen zich verheugen op de historische foto's. Op de omslagfoto staat het bekendste model van de fabrikant uit Bremen: de )sabella. De luxeklasse wordt vertegenwoordigd door de (ansa 2400 S uit ͳͻ5͵ en de verfijnde P ͳ00 uit ͳͻ͸ͳ. Beide hebben zescilindermotoren met respectievelijk ͺ2 en ͳ00 pk, die snelheden van meer dan ͳ50 km/u mogelijk maakten. De (ansa ͳ500 Coupe , die in ͳͻ5ͳ werd ontworpen door de Berlijnse stylist Johannes Beeskow, heeft een sportieve uitstraling. Slechts twee exemplaren van deze elegante auto waren met de hand gemaakt. Vandaag de dag zouden ze in goed bewaarde een bedrag van zes cijfers kunnen opleveren. Vermoedelijk is er geen coupe  van dit type bewaard gebleven. De septemberauto is een vrachtwagen van het type B ͳ500, een typische vertegenwoordiger van die tijd. De bestuurderscabine bevond zich achter een grote motorkap - een ontwerp dat al tientallen jaren niet meer is gebruikt. De novemberpagina presenteert de Bremer autokoning Carl F. W. Borgward ȋͳͺͻ0-ͳͻ͸͵Ȍ, die op de ͳ0e van de maand jarig was. )n zijn kantoor in de fabriek in Sebaldsbru ck ontving hij destijds bekende coureurs als (ans (errmann en Joakim Bonnier. (et bijzondere van de kalender zijn de foto's. Ze werden met veel moeite, mooie modellen en chique auto's gemaakt door de professionele fotografen. De digitale restauratie van de ͻxͳ2 cm negatieven, die rond de ͹0 jaar oud zijn, maakt de hoge kwaliteit van de foto's weer zichtbaar. 
De Borgward kalender in DIN Aͺ liggend formaat met spiraalbinding kost 1ͺ,9ͻ euro exclusief verzendkosten 
en is via de website www.peterkurze.de verkrijgbaar. 
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Zorgeloos autoplezier met de KNAC
Instappen, starten en gaan… autorijden is het mooiste wat er is en de KNAC gaat graag met u 

mee, in welke auto u ook rijdt.

Wij komen al ruim 125 jaar op voor de belangen van automobilisten, bieden de beste pechhulp 

én hebben uitstekende autoverzekeringen voor moderne auto’s, youngtimers en klassiekers. 

Word daarom lid vanaf slechts € 56,- per jaar en ontvang 8x per jaar het prachtige magazine 

‘De Auto’ voor al die momenten dat u even niet rijdt, maar wel wilt genieten van mooie auto’s.

Ga naar www.knac.nl en lees welk lidmaatschap het best bij u past.

www.knac.nl

070 - 383 16 12

ledenservice@knac.nl


